
Het oude Rekem
Davidsfonds Herk-de-Stad op stadsbezoek in het Maasland

Zondag 5 mei 2024  
14.00 – 18.00 uur

Kasteel D’Aspremont-
Lynden

Het aantal deelnemers aan onze tocht naar het Maasland is beperkt tot maximaal 25 personen. 
Inschrijven kan bij Lieve Weyens, +32 478 34 81 57 of davidsfondshds@gmail.com. Graag vóór 
zondag 28 april te 12.00 u. De deelnemingsprijs bedraagt 15 € (leden DF) of 18 € (anderen). Betaling 
vooraf via overschrijving naar BE23 0082 1145 6791 t.n.v. Davidsfonds Herk-de-Stad.

We vertrekken STIPT om 13.00 u. aan de Driespoortweg, bij het Herkse kerkhof. Daar organiseren we ook 
zo goed mogelijk het carpoolen.

Op de achterzijde vind je nog wat meer duiding.

… / ...



Slimme Belgisch-Limburgers – ze bestaan! - weten dat hun gewest verhoudingsgewijs meer steden 
telt dan andere provincies. Limburg dankt dat aan de vroegere graven van Loon en evenzeer aan de 
Herkse oud-burgemeester Henri Knuts. De Loonse graven verleenden in historische tijden stadsrecht 
aan liefst tien plaatsen in hun territorium: Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-
de-Stad of Wuestherck, Maaseik, Peer en Stokkem. In de jaren zeventig van de vorige eeuw diende 
dan ‘senator Harieke’ een wetsontwerp in dat aan al die historische plekken opnieuw de titel van 
‘stad’ toekende. En zo geschiedde.

Er zijn voorts nog vijf andere Limburgse steden: de oud-Brabantse grensplaatsen Lommel en Halen, 
plus de kerkelijke entiteiten Sint-Truiden en Tongeren. En ten slotte kreeg ook de industriële 
groeipool Genk het recht om de titel van stad te voeren.

Eén historische Limburgse stad werd bij dit grootse herverstedelijkingsproces helemaal vergeten en 
dat was de Lanakense deelgemeente Rekem, destijds ’Reckheim’ geheten. Zij behoorde niet tot het 
graafschap Loon, maar was een ‘rijksbaronie’. De heer van Rekem was in die hoedanigheid tijdens 
het ancien régime een Duitse vorst, een rechtstreekse vazal van de keizer van het Heilig-Roomse Rijk 
der Duitse Natie. De Rekemse graven d’Aspremont-Lynden en hun voorgangers hadden zodoende 
met het prinsbisdom Luik eigenlijk vooral gemeen dat het geografische buren waren. Rekem was in 
die dagen voor de andere Limburgers een deel van ‘het buitenland’.

Davidsfonds Herk-de-Stad gaat derhalve op 6 mei te 14.00 u. op buitenlands stadsbezoek naar 
Rekem. Het is anders wel een heel mooie plek om aan te doen. In 2008 werd Rekem nog uitgeroepen
tot ‘mooiste dorp van Vlaanderen’. Het heeft tal van oude, vaak nog middeleeuwse gebouwen 
kunnen vrijwaren. We bezoeken o.m. het kasteel van de Rekemse graven, de geklasseerde Sint-
Pieterskerk, de museumapotheek Dr. Humblé, de Ucover Poort, … (Het kasteel wordt momenteel 
gerestaureerd en we kunnen het daarom alleen van buiten zien.)

Als sluitstuk doen we om 16.00 u. ook de plaatselijke distilleerderij Senden – De Vel (°1891) aan, 
waar duidelijk wordt dat ook een niet-centrale ligging kan leiden tot geavanceerde vormen van 
spiritualiteit. Deze licht alcoholhoudende rondleiding duurt ca. anderhalf uur. (Er wordt natuurlijk 
ook gedacht aan de gelukkigen die bob mogen zijn.)

Stadsgezicht Rekem, 17e eeuw


